
Liturgie kerkdienst Vredebergkerk zondag 19 oktober om 10.00 uur in de 

Vredebergkerk. 

Voorganger ds. Taco Bos. 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

De voorbereiding 

Moment van stilte 

Aansteken van de kaarsen onder het zingen van het intochtslied  

Lied 283: 1,2,3,4,5 In de veelheid van geluiden 

(de gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging en groet  

(de gemeente gaat zitten) 

 

Gebed om ontferming 

Waarbij we zingen 299d (1e 3 regels, voorganger doet voorzang) 

 

Loflied 

Lied 910: 1,2,3,4 Soms groet een licht van vreugde 

 

Het Woord 

 

Gesprek met jong en oud  

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 

Lied 695: 1,2,5 Heer, raak mij aan met uw adem 

 

Eerste lezing: Deuteronomium 5:12-15 

 

Lied 925 wek mijn zachtheid weer 

 

Tweede lezing: Marcus 2:23-28 

 

Lied 925 wek mijn zachtheid weer 

 

Uitleg en verkondiging 

 

(meditatief orgelspel) 

 

Het Antwoord 

Lied 900 Nada te turbe 

 

Collecten (mededeling door diaken) Inzameling gaven bij uitgang.   

 

(eventueel afkondiging van overlijden) 

 

Gebeden 

- dankgebed 

- voorbeden 

- stil gebed 

- gezamenlijk gebeden "Onze Vader" 

 

Slotlied (staande gezongen) 

423 Nu wij uiteengaan 

Wegzending en zegen (afgesloten met gezongen ‘amen’) 

 

 

 

 

Orgelspel 



Tekstje voor zondagsbrief 

 

 

Bij de dienst: 

 

Onlangs sloeg de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving alarm. Volgens hen staat 

de mentale volksgezondheid van Nederland onder druk. “We leven in een hypernerveuze 

samenleving waarin prestatiedruk, versnelling en individualisme zijn doorgeschoten en 

het welzijn van jong en oud bedreigen.”  

Vanuit de joodse traditie kennen we het sabbatsgebod. Een dag van rust. Een dag 

om op adem te komen, vrij van plicht en stress. Een dag om te genieten van elkaar en 

van het goede des levens.  

Wat heeft dit oude idee van de sabbat ons anno 2025 te zeggen, persoonlijk en 

als samenleving? Daarop reflecteren we in deze dienst. Dat we, zonder te vervallen in 

escapisme, iets los kunnen laten van de druk en stress van alledag. En dat we daarna 

weer met energie en goede moed op weg kunnen op onze levensweg en geloofsweg. 

 

 


